
Nijmegen 

Nijmegen (Noviomagus),  ontstaan uit een Romeinse legerplaats in het noordelijkste punt 
van het Romeinse rijk, is de oudste stad van Nederland. 
Karel de Grote bezocht Nijmegen jaarlijks gedurende de Paasdagen. Hij reisde te paard 
vanuit Bakel naar Nijmegen, van waaruit hij weer terug ging naar zijn paleis te Aken. 
De Vikingen zijn de Waal tegen de stroom opgeroeid om daar gelijk maar ook het leger te 
verslaan. Frederik Barbarossa heeft in 1066 het fort aan de waal opnieuw opgebouwd, 
waarvan nu nog een klein gedeelte op het valkhof als ruïne is overgebleven.  
Een bekende sage over Mariken van Nimwegen, die door de duivel werd verleid is een van 
de eerste proza over deze stad.  
Een gemeentekaart van Nijmegen uit de 19de eeuw laat de situatie zien hoe de stad er uit zag 
toen de eerste Verasdonck’s  zich daar vestigden. Let wel de stadsmuur werd op twee 
poorten na volledig afgebroken tussen 1876 en 1882 om van de stenen nieuwe woningen te 
bouwen! Er was toen ook nog geen spoorbaan.  Eerst kwam de spoorbaan naar Kleef en 
Later pas de spoorbrug met de verbinding naar Arnhem. 
 



Sinds 1857 was er een veerpont over de waal naar 
ontwerp van Hendrik Heuk, die aan een ketting met 

behulp van de sterke stromende Waal, de pendel 
dienst heeft verzorgd tot 1936. Toen kwam de 
waalbrug, ooit de grootste overspanning van Europa. 

Einde 19de eeuw ontstond de oranjesingel, Keizer 
Karelplein en de Nassausingel/ Korneburgelsingel als 
ringweg rondom de oude stad.  
  
 
Jan Verasdonck kwam vanuit Oploo naar Nijmegen, 
nadat hij daar vrouw en kind had verloren. Hij 
hertrouwde in Nijmegen met Maria Anna Jansen in 
1853 
Kort daarna werd zijn broer en legerofficier Jacobus 
Verasdonck met zijn vrouw Geertrui Oud en hun gezin 
vanuit Kampen overgeplaatst naar de garnizoenstad 
Nijmegen, waar hij op het Valkhofkazerne dienst 
deed. Hij woonde toen aan de Grotestraat.  Hij begon 
later zijn civiele carriere bij de zeepfabriek 
Dobbelman, waar hij procuratiehouder was. In de 
70er jaren van de 19de eeuw begon hij een winkel aan 
de Hezelstraat, de oudste winkelstraat van 
Nederland, en kreeg een vergunning voor een 
zonnescherm voor zijn etalage. Hij verkocht het pand 
in 1896 en ging naar Utrecht bij zijn Dochter Maria en 
haar man, banketbakker Regnierus Donkers inwonen. 
 
Johannes Petrus Verasdonck, geboren in de 
Grotestraat te Nijmegen in 1871, maar kent het 
Kronerburgerpark in aanbouw als zijn speelterrein, 
huwde de Drutense jonge dame Anna Henrica 
Kuypers in 1900 en begon een banketbakkerij in 
Scheveningen aan de Keijzerstraat, na een 
vakopleiding in Parijs. Enkele van zijn kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen hebben in 
Nijmegen gewoont tot aan 2007. 
 
Hun zoon Gerardus Verasdonck kwam in 1940 weer 
terug in Nijmegen, huwde in 1942 met Magaretha 
Duivenvoorde uit Lisse. 
Eerst werkte hij in het Canisiuscollege als kok en werd 
na de oorlog leraar aan de vakschool te Groningen. 
Waar hij het boekje “Tafeltje Dekje”schreef. 
In de Jaren 50 en 60 van de 20ste eeuw had Gerard 
Verasdonck en zijn vrouw Greta Duivenvoorde een 
horecabedrijf aan de Nassausingel tegenover de 
schouwburg.  Eerst een hotel met café-restaurant, dat  



 
In de 60er jaren werd uitgebreid met het Restaurant “Cascade” met een betegeld terras en 
een broodjeszaak met automatiek “le Casse Croûte”.  1n 1974 werd het bedrijf verkocht aan  
Keser (nu Adeco). En gingen Gré en Gerard op de Groesbeekseweg wonen.  

 
 
Bekende artisten als Snip en 
Snap, Wim Kan, Wim 
Sonnevelt en Toon Hermans 
kwamen in “le Casse 
Croûte” om na de 
voorstelling in de 
schouwburg even een 
drankje te nemen voor ze 
naar huis terugreden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Onder de de huizen aan de Nassausingel liggen de fundamenten met kelderruimtes van de 
oude Nijmeegse stadsmuur, waarvan alleen nog de kruitoren in het Kronenburgerpark is 
overgebleven. 


