
Venray 
 
De gehuchten rond Venray , als Meerslo, Hiept en Lull hebben allen, gelijk Venray een lange 
geschiedenis . Lull heeft zelfs een Romeins garnizoen gehad. Hiept werd vernoemt bij de 
sage van de Heilige Oda, beschemvrouwe van de stad, die in de 8ste eeuw leefde. Merselo 
(Meerslo werd vernoemt in een acte uit de 9de eeuw.  
Het Venray’s is taalkundig een brabants dialect. Dit verklaart ook de intense contacten 
tussen de dorpen aan beide zijden van de Peel door de eeuwen heen, vooral na de bouw van 
de dijkweg door de Peel van Deurne naar Venray.  
Graaf Gerard III van Gelre schonk in 1234 op verzoek van Paus Honorius III het 
patronaatsrecht en de tienden van de kerk van Venray (Rodhe) aan de nieuw gestichtte 
Munsterabdij van Roermond. Rond 1462 werd begonnen met de bouw van de Sint Petrus 
Bandenkerk.  
Venray behoorde tot het kwartier Opper-Gelre, met Roermond als hoofdstad, terwijl de 
locale bestuurder, ambtman van Kessel vanuit het kasteel Horst opereerde. Tussen 1395 en 
1402 werden in Venray goudguldens geslagen  met de tekst: “moneta opidi venraden”. 

 
 
 
 St Ode beschermheilige van Venray 
in het Venrayse vrouwenklooster Jerusalem is een legende beschreven over de Heilige Oda, die 
enige tijd in Venray als kluizenares leefde. Zij werd lastiggevallen door de omwonende boeren en 
verliet de plaats. Op een heuvel bij de Hiept ten westen van Venray zou zij zich nog even 
omgedraaid en gesproken hebben: "Venray, eeuwig zal ik uw voorspraak blijven in de hemel". Sint 
Oda is daarom Venrays beschermheilige.  

 

De Venrayse geschiedenis tussen 1600 - 1900 
Venray behoorde tot het hertogdom Gelre, opgedeeld in 4 kwartieren. De drie noordelijke 
kwartieren van Gelre kwamen als “Gelderland” bij de Republiek der  Zeven Verenigde 
Nederlanden, die zich van het Heilige Roomse Rijk had losgemaakt. Opper Gelre, waarin 
Venray lag, bleef na de 80 jarige oorlog, bij de Vrede van Münster in 1648, een deel van de 
zuidelijke Nederlanden.   
Venray werd nu een bolwerk van katholieke cultuur. In 1649 stichtten de katholieken van 
het naburig Brabantse  Deurne op Venrays grondgebied een grenskapel. Deurne lag in 
Staats-Brabant, en daar was de uitoefening van de katholieke eredienst verboden. In 1650 
werd de eerste steen gelegd voor een Franciscanenklooster (minderbroeders) en in 1651 
kreeg Venray een Latijnse school, gesticht door aartshertog Leopold Willem van Oostenrijk, 
landvoogd der Zuidelijke Nederlanden. De katholieken van Vierlingsbeek stichtten in 1656 in 
Venray bij de Smakt een grenskapel die zij aan de Heilige Lucia wijdden. 
 
Na de Spaanse Successieoorlog werd bij de vrede van Utrecht in 1713, Opper Gelre verdeeld 
tussen de Republiek der Nederlanden, Oostenrijkse Habsburgers en Pruisen. Venray werd 
een deel van Pruisisch Opper-Gelre. 
Frankrijk veroverde de Nederlanden en bij de Vrede van Bazel in 1795 kwamen ook alle 
Pruisische gebieden ten westen van de Rijn aan Frankrijk toe. 
Op het Congres van Wenen in 1815 werd Venray van de ten oosten van de Maas gelegen 
delen van het voormalige Pruisisch Opper-Gelre afgescheiden, en toegevoegd aan de nieuwe 
gevormde provincie Limburg in het flink vergrote Koninkrijk der Nederlanden. De grens, die 
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midden door het voormalige Opper-Gelre liep, werd gelegd op één kanonschot afstand van 
de Maas (800 Rijnlandse roeden, ongeveer 3 km). 
Ontevreden over allerlei, sloot Limburg zich in 1830 bij de Belgische Opstand aan. Negen jaar 
lang was Venray nu in feite een Belgisch dorp, totdat Limburg in 1839 in een Belgisch 
Limburg en een Nederlands Limburg werd opgesplitst. Het Nederlandse Limburg was als 
nieuw gevormd Hertogdom Limburg lid van de Duitse Bond, met als hertog de Nederlandse 
koning. In 1866 trad Limburg uit de Duitse Bond. 
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Schapenteelt 
Schapenteelt was een belangrijke bron van inkomsten in Venray omdat de peel een groot 
algemeen weidegebied was waar op diverse plaatsen kleine overnachtingspinten waren 
gebouwd. Midden 18de eeuw ontstond een nieuwe trend om met kleine schaapskudden naar 
de steden in de omgeving te trekken om zo vers vlees aan de lokale slagers te verkopen. Dit 
bleek een groot succes en werden de schapen zelfs in Duitse steden verkocht. Rond 1809 
waren een paar boeren voor het eerst te voet vanuit Venray met een kudde schapen naar 
Parijs vertrokken om ze daar te verkopen. Rond 1826 werd de Grote Compagnie opgericht. 
In de topjaren in de tweede helft van de 19e eeuw zette deze organisatie jaarlijks ruim een 
miljoen gulden om.  
 

  
 
Het landgoed van “de Hypthof”, dat vanaf begin 18 tot midden 19de eeuw in het bezit was 
van de familie Verasdonck, lag aan de oostgrens tussen Venray en het dorp Merselo, een 
typisch “esdorp” onstaan in de vroege middeleeuwen op het hoogste punt van d noordelijk 
Limburgs Peel.  
 

Een voorgeschiedenis van het hypthof:     11 mei 1671:  Magescheid (boedelscheiding) tussen Jacob 
Verhypt en Merrij Gijsen, echtelieden, en hun kinderen Jan, Hendrik, Peter, Maria, Johanna en Aleidis. 
 Hun zoon Jan ontvangt alle roerende en onroerende goederen, huis, schuur, schop, bouw- en weiland 
genaamd "Jacob Verhyps goedt" en zal zijn ouders levenslang onderhouden. Vader Jacob mag 
jaarlijks twee ooien en twee 'gusten' houden in de schaapskooi van Jan. Jacob en Merrij behouden de 
kist met inhoud. Jan geeft zijn moeder jaarlijks acht el doek, een paar flessen en een paar 
'aemboirsten'. 
Indien Jan (sic; moet zijn: Jacob) of Merrij, echtelieden, verzocht wordt "om kinder te heffen" 
(vermoedelijk peter of meter te zijn) dan is Jan gehouden daartoe elke keer een rijksdaalder te geven. 
Jan moet zijn vier broers en zussen met St.-Andries 1672 elk een bedrag van 400 gulden Venrays 
geven of de rente daarvan à 4%, eerstmaals vervallend St.-Andries 1673. Peeter, Merrijcken, 
Jenneken en Alitgen ontvangen, met uitsluiting van hun broer Jan, allen 400 gulden; de rest blijft aan 
Jacop en Merrij om daar vrij over te beschikken. 
 Jan moet aan Peeter kleding geven à 4½ gulden de el van kop tot teen als deze gaat trouwen of een 
andere staat aanvaardt, een kist of 2 ducatons daarvoor, een bed met 30 pond veren, een sloop en 
kussenovertrek, een paar kussens, bedflessen en twee paar lakens. 



Aan Merieken een 'rock ende heuck' à 4½ gulden de el bij haar trouwen of aanvaarding van een 
andere staat, en de op één na beste koe naar keuze. 
Aan Jenneken een 'lijfken, rock ende heuck' bij haar trouwen of aanvaarding van een andere staat, 
een kist of 2 ducatons, en de op één na beste koe naar keuze. 
Aan Alitgen een nieuw bed met 30 pond veren, een 'pallif' en een 'trexel' daarover, een paar kussens, 
twee paar lakens en kussteken, een hemd en 3 gulden voor 'het kleijn doeck' bij haar trouwen of 
aanvaarding van een andere staat, en de op één na beste koe naar keuze. Verder een kist of 8 gulden 
daarvoor, een 'rock, lijfken ende heuck' à 4½ gulden de el als boven. Ook zal Alitgen een winter lang 
bij haar broer mogen spinnen op diens kosten en het doek ook op zijn kosten mogen bleken. 
De vier broers en zussen mogen na hun huwelijk nog een jaar op de hoeve blijven wonen. Bij 
overlijden van een van hen wordt Jan ontlast van genoemde verplichtingen maar moet hij wel hun 
begrafenis betalen. 

 
 
In 1721 had Willem Verasdonck zijn ouderlijk huis in Lierop verlaten om op het landgoed van 
Aert Hendrix Hiept te komen werken. Hij trouwde met zijn dochter Maria in 1722.  
Hoewel de Hiepthof in de parochie van de st Petrus Banden kerk lag, was de kerk van 
Merselo dichter bij, want die kon je namelijk vanaf het erf zien. Voor de zondagse mis gingen 
ze naar Merselo, maar huwelijken en geboortes e.d. werden geregistreerd in de Petrus 
Banden Kerk van Venray. Willem’s zoon Johannes en kleinzoon Willem hebben de 
schapenteelt op de Hiepthof voortgezet. Hij had begin 19de  eeuw 80 schapen.  

 
 
 
 
 
  
 
De 16de eeuwse doopfond van de st-Petrus Banden kerk, waar alle Venrayse 
“Verasdonckies”zijn gedoopt. 

 
 
 
 
 
 

 
De Verasdonck familie is tot midden 19de eeuw in Venray gebleven, daarna zijn ze terug 
naar Brabant gegaan zoals Beugen, Oploo, Wanroy en Sambeek. Van daar verder naar 
Kampen en Nijmegen. 
 


