
Vucht                                Oude wapen Vught                                    

 
Korte voorgeschiedenis 
Vucht heeft al vanouds twee parochies. De Lambertuskerk bestond al vóór 800 en de 
Pieterskerk werd rond 950 door de aartsbischop van Keulen gesticht. Beide kerken staan in 
het wapen van Vucht, mischien wel omdat geen enkel dorp in Brabant in de vroege 
middeleeuwen twee concurrerende parochies had. Tot aan de 11de eeuw was Vught een 
belangrijke nederzetting aan de Dommel in het graafschap Rode. Eind 11de eeuw werd het 
een zelfstandige nederzetting onder de Heren van Vught, die in de 12e eeuw tot het 
hoogtepunt van hun macht waren. Ze hadden in de Dommel een verhoogd eiland, waar een 
houten tolburcht stond. Later kwam daar “een stenen huis” dat een voorloper was van het 
huidige Kasteel Maurick. Het Vughtse gebied reikte toen tot aan de Maas. In het conflict 
tussen het Hertogdom Brabant en Gelre kozen de heren van Vught partij voor de graven van 
Gelre. De invloed van Brabant nam toe nadat de hertog in 1185 de stad 's-Hertogenbosch 
stichtte op Vughts grondgebied. Uiteindelijk in 1232 droeg Heer Boudewijn van Vught zijn 
laatste eigendommen over aan de Hertog Hendrik I van Brabant en behoorde Vught 
bestuurlijk tot van het Kwartier van Oisterwijk in de Meierij van 's-Hertogenbosch. De Heren 
van Vught vertrokken uiteindelijk naar Kleef. De Lambertuskerk en de “Oude Tiend” van 
Vught werden in 1270 door de Brabantse hertog aan de Duitse Orde in leen gegeven, die 
hun Commanderij in een huis tegenover de Lambertuskerk vestigden.  
In 1328 verkregen de inwoners van Vught gemeenterechten van de Hertog van Brabant. In 
1461 kwam er een Augustinessenklooster aan de Taalstraat. Vijf jaar later kwam er ook  een 
Kartuizerklooster, de Priorij Sinte Sophie. De Taalstraat is vanouds de hoofdweg door Vught 
tot aan de stadsgrens van ’s-Hertogenbosch. In 1498 kregen de Vughtenaren vrijstelling van 
tol- en marktgelden als ze  de misdadigers, die in 's-Hertogenbosch waren opgehangen, ook 
op hun grondgebied ter afschrikking zouden tentoonstellen. 
 
De 80 jarige oorlog 
Tijdens de Gelderse oorlog werd op 26 juli 1543 Vught overvallen door de troepen van 
Maarten van Rossum. 215 huizen gingen door brand verloren en de Kartuizers moesten 700 
gulden aan de Geldersen betalen om verwoesting te voorkomen. Het dorp bleef berooid 

achter en vele inwoners 
trokken naar Tilburg om daar 
hun heil te zoeken. Uiteindelijk 
werd in 1566 het 
Kartuizerklooster alsnog 
vernield ten gevolge van de 
Beeldenstorm. Tijdens de 80 
jarige oorlog  was er een 
afwisseling van troepen die op 
kosten van de bevolking te 
Vught verbleven. In 1567 
waren dat de troepen van 
Margaretha van Parma, en in 
1572 die van Willem van 
Oranje. Deze plunderden het 
Kartuizerklooster waarop de 



monniken naar 's-Hertogenbosch vertrokken. Uiteindelijk werd het klooster in 1578 gesloopt 
door het garnizoen van 's-Hertogenbosch, om de stad beter te kunnen verdedigen. In 1579 
werd Vught dan weer geteisterd door de troepen van Parma en in 1583 opnieuw de Staatse 
troepen, die de Sint-Pieterskerk in brand staken. Deze werd weliswaar herbouwd, maar in 
1594 door storm verwoest. Ondertussen werden door Prins Maurits pogingen ondernomen 
om 's-Hertogenbosch in te nemen. Dit geschiedde in 1594, 1599, 1601 en 1603. Daarbij werd 
in 1603 de Sint-Lambertuskerk in brand geschoten waarbij het schip instortte. De kerk werd 
nooit meer in de oude vorm hersteld, hoewel in 1619 een gedeeltelijk herstel werd voltooid.  

 
In 1600 vond op de Vughtse Heide de Slag van 
Lekkerbeetje plaats, dat bekend werd als het 
laatste middeleeuwse riddergevecht , dat door 
meer dan 500 toeschouwers werd bijgewoond. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frederik Hendrik en Graaf Casimir  
Olieverf op paneel  
Pauwels van Hillegaert  (1595-1640). 

 
Uiteindelijk In 1629 eindigde het Beleg van 's-Hertogenbosch met de inname van de stad 
door troepen van Frederik Hendrik. Ten gevolge hiervan werd de Sint-Lambertuskerk 
onttrokken aan de katholieke eredienst. De Calvinistische Johannes Spiljardus werd de 
eerste predikant van een reeks die tot op heden voortduurt.  
In 1630 brak de pest uit, die door de militairen was meegebracht. In 1648 werd de Meierij 
van 's-Hertogenbosch een Generaliteitsland. Ook de Sint-Pieterskerk werd nu gesloten en 
voortaan als tiendschuur gebruikt. Bij hoogwater werd ze als schuilplaats voor het vee 
ingezet. 
 
In 1662 werden de bezittingen van de Duitse Orde verbeurd verklaard. De Vrede van 
Münster bracht geen voorspoed. In 1666 sloeg opnieuw de pest toe, en in 1672 kwamen er 
alweer vreemde troepen, ditmaal de Fransen die de bevolking een brandschatting oplegden.  



Na het vertrek van de Fransen was de uitoefening van de katholieke religie inmiddels 
toegestaan, mits in schuurkerken gehouden. Te Vught stond zulk een schuurkerk, die van de 
Lambertusparochie, op de hoek van de Koestraat en de Kerkstraat 
 
Enkele bekende gebouwen in Vught uit die tijd: 

Parva Domus is een grote villa die ooit aan 

de Taalstraat in Vught stond. De 
oorspronkelijke naam van deze in 1620 
gebouwde villa voor de adellijke familie van der 
Stegen was Domus Rosalia maar in de 
volksmond heette het  'den prince van Oranje', 
omdat de jonge van der Stegen secretaris was 
van Willem van Oranje. In de opvolgende 
eeuwen is het een tijdlang een herberg geweest 
en later opgesplitst in twee afzonderlijke 
woningen. Parva Domus heeft zijn laatste jaren 
doorgemaakt als bezit van Ewald Marggraff, 
die het pand heeft laten vervallen totdat het  
werd afgebroken. 

 
Recht tegenover de Lambertustoren van Vught staat 

de Zionsburg. Deze villa was ooit de woning voor 

de commandeur van de commanderij Vught der 
Duitse Orde. Dat huis werd in 1603 verwoest. De 
commandeur woonde toen overigens al bijna twintig 
jaar in de stad ’s-Hertogenbosch. De ruïne van de 
commandeurswoning werd na de Vrede van Munster 
voor fl. 5000,-  aan Cornelus Kuchlinus  verkocht, die 
er in 1663 een nieuw landhuis liet bouwen.  Dit 
commandeurshuis is zover bekend de oudste 
bebouwing van het grondgebied aan de Taalstraat. 
Er loopt zelfs een onderaardse gang van het 
Commandeurshuis naar de Lambertuskerk.  
 

De Verasdonck’s te Vught gedurende de 17de eeuw (1636 – 1725) 
Vught was in de 17de eeuw een forensenplaats voor s’Hertogenbosch, waar reizigers de 
avond en nacht doorbrachten voordat de stadspoorten van Den Bosch de volgende dag werd 
geopend. Herberg de Valk stond tegenover 
het Kartuizerklooster op de Taalstraat en 
bestond al toen Frederik Hendrik  
’s-Hertogenbosch veroverde. Molenaar Jan 
Lamberts Leijten verkocht zijn herberg aan 
Jan peters Haerwessers rond 1630. Het erf 
van de herberg grensde tot aan het 
grondgebied van de commanderij der 
Duitse Orde te Vught, dat tegenover de st-
Lamberts kerk stond. De gebroeders 
Antonius Janse Verasdonck en Lucas Janse 
Verasdonck afkomstig uit Boxtel waren 
werkzaam in de Herberg in 1638. Na het 
overlijden van Jan Haerwessers in 1640, 



huwde Lucas Janse Verasdonck met de weduwe Anthoniske, die twee kinderen had. Al voor 
het overlijden van Lucas Verasdonck in 1676 was de herberg al opgesplitst, zodat de 
kinderen Hearwessers en de kinderen Verasdonck toen ieder hun eigen herberg hadden. De 
Hearwessers zetten de herberg “De Valk” voort en  Jan en Elsken Verasdonck zette de 
andere helft van de originele herberg voort onder de naam “HOF van BRUSSEL”. De herberg 
is drie generaties lang door de familie Verasdonck uitgebaat onder diverse namen: De Valck, 
“Hof van Brussel”, “In de Lindeboom” en als “De Wildeman”. Jan werd als eigenaar van de 
Herberg vermeld in 1690, terwijl zijn zoon Antoni als eigenaar vermeld werd in 1702. 
Zijn dochter, Maria Verasdonck trouwde in 1722 met Hendrik van Seumeren, op wiens naam 
de herberg was geregistreerd na 1726. 
 
Enige vermeldingen van de  

“De VALCK”, “In de WILDEMAN” en “HOF van BRUSSEL”  
in de taalstaat te Vught tussen 1622 en 1733 (Bron 5123 bl. 1, 5, 6, 49, 49bis, 52, 63-5, 73.2, 75.2, 76, 84-171v, 85-176v, 86-291v) 

 
1622   'ten huyse van Corstiaen Marcus weirdt in den Valck alhier  
proces tussen Mathijs Willems namens Hendrick Willems en Jannen Peeters van Oirschot tegen Willem Hendrick Peeters 
betreffende een stuk hooiland - 21 mei 1622 
 

 Tijdens de 80 jarige oorlog waren in Brabant bij regelmaat gevechten. . 
Uiteindelijk In 1630 neemt Frederik Hendrik de stad ’s-Hertogenbosch 
in. Het waren roerende tijden voor de herbergiers in Vught.  
 
 
 
 
 
Een schilderij van Pieter de Neyn uit 1639  
 

 
1633  huijs hoff etc. e.z. erf van Jan Peters Haerwesser ofte den Valck genoemt 
Melding: Jan Corstiaenss. en familie 
 
1636  huijs schuere stallinge erve ende hoff gemeijnlijck genoempt in den Valck 
vidimus van een testament van 3 oktober 1636 ( hiervan zitten meerdere akten in de map ) 
 
1651 Matheus van Doene weerdt in den Wildeman 
proces dd. 24 november 1651 
 
1654  een chijns voor desen gestaen hebbende op den Wildeman 
 
1656  Willem van Dinter wert in den Wildeman 
 
1675 seeckere sijns verhuerders wooninge ende hoof gemeenelijck genoemt den Wildeman 
Willem Adams huurt van sr. Hendrik Plet [dubieus] verhuurakte van 25 juli 1675 
 
1677  sekere huijs hofstat ende hoff genoempt de Wildeman 
Maria dr.v.Hendrik Pileth aan Michiel Willem Meren 
 
1677 seker huijsinge schuere hoffstat etc. neffens de Wildeman gemeijnlicken genoempt in den Valck 
de momboiren van de onbejaarde kinderen van Dirck Hendrick Vogels (huurovereenkomst van het huis de Valk van 27 
december 1677) 
 
1685 seker huijs hofstat hoff tussen st Lambert en de Taterstraat gemeijnlick genoempt de Wildeman 
Jan Luijcas Verasdonck 
 



1686 huijsinge hofstat hoff in de Taterstraet genoempt den Valck 
Aert Peters Brocken (14 bis wordt zo vermeld omdat in schepenprocol 49 na 529 de telling weer opnieuw begint)  
 
1687 Aert Peter Brocken weerdt in den Valck 
 
1688 seecker hbuijs hoostadt ende hoff 2 lop. gemeijnlick genoemt den Valck in de Taterstraet 
erfgenamen van wijlen Perijn Janssen wed.v.w. Aert Peter Brocken (verkoopakte dd. 22 december 1688) 
 
1688 verhuur van huijsinge hoff etc. in de Taeterstraet gemeijnlick genoempt den Valck 
Perijntje wed.v.w.Aert Peters Brocken aan Adriaen Govaerts van de Weijer (verhuur voor een periode van 6 jaren onder 
diverse verhuurcondities o.a. in verband met reparaties o.a. van het kamertje in het achterhuis - op 54 bis volgt haar 
testament - een verklaring over het brengen van de doodkist voor Perijntje op 27 october 1688 en haar dode lichaam in het 
achterhuis lag en bij het naar buiten gaan hebben ze in d estal Aert Sijmons Seeldraijer uit Vught gezien - actum 29.10.1688 
afgelegd door Hendrick Antoniissen raadmr. en Jan Janssen van Overbeeck uit Vught - op folio 64 bis volgt de inventaris 
van haar nagelaten goederen - op 68 bis een overzicht van het onroerend goed van Perijn) 
 
1690 seecker huijs ende hoff in de taalstraat genoempt den Wildeman 
Jan Luijcas Verasdonck herbergier aan mr. Willem Woodfeldt (huurovereenkomst dd. 16 februari 1690) 
 
1690 sekere huijsinge ende erve genoempt den Valck in de Taterstraet 
relaas vande vorster van Vught van Herman van Dru[n]en 5 december 1690 (Perijn Janssenweduwe van Aert Peter Brocken 
kocht de Valk destijds) 
 
1691 Jan Luijcas Verasdonck herbergier in den Lindenboom 
akte van 2 december 1691 
 
1691 seckere huijsinge en hoff genoempt 't Hoff van Brussel [er staat Bussel] in de Taterstraet  
Jan Luijcas Verasdonck herbergier in den Lindenboom aan Herman Druen vorster (huurovereenkomst dd. 2.12.1691) 
 
1694 huijsinge genoemt den Valck (zie onder: Prins van Oranje) 
 
1696 een schoon en welgeleege huijsinge Hof van Brussel - belending: de Valk 
momboiren van de kinderen van Willem Adams van Leendt  (tussen de Valck en het Hof van Brussel - akte dd. 26 maart 
1696 - deze minderjarige kinderen zijn vewrwekt bij Maria Peter Brocken ) 
 
1720 schoone en wel ter nering staende huijsinge gemeenlijk gen.  het Hof van Brussel 
momboirs van de kinderen Antony Jans Verasdonck 
 
1726 huijsinge gemeenlijk genaamt het Hof van Brussel in de tatelstraat 
familie Verasdonk verhuurt het aan Peter Smolders 
 
1727 in de Taelstraet genaemt het Hof van Brussel 
Lucas Verasdonk belendingen: ene zijde het huis van Hendrik van Seummeren genaemt de stad Maastricht, andere zijde 
de huijsinge van Hendrik Bruhees genaamt de Croon 
 
1733 verhuur van 'n schoone en wel ter neeringh staande huijsinge het Hof van Brussel 
Hendrikus van Sumeren x Maria Verasdonk 
 

 


