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HET MARIABEELDJE VAN OMMEL IS GESTOLEN 

   

Asten 11-04-1847 nieuw archief, Processen verbaal.  

Samenvatting van de werkgroep oud schrift Heemkunde kring “De Vonder” Asten-Someren.  

Piet Berkvens uit Ommel woont naast de kapel en zorgt ervoor dat deze elke avond wordt 

gesloten en elke morgen weer wordt opengemaakt. Het was in de vroege morgen van elf april 

dat hij onrustig in bed lag en een slecht voorgevoel had. Hij staat om 6 uur op om de kapel te 

openen. Vervolgens ziet hij dat er ingebroken is. Het beeldje van Onze Lieve Vrouw was 

verdwenen, compleet met gouden en zilveren versierselen. Ook een houten offerblok was 

gestolen. Piet gaat naar de veldwachter in Asten om melding te maken van de inbraak. Later 

werd het beeldje teruggevonden door Johanna Loverbosch, landbouwster te Vlierden, 28 jaar 

oud, en Hendrina van Heugten ook landbouwster te Vlierden, oud 16 jaar, samen met Jan 

Verasdonk uit Ommel. Zij gingen s’morgens vroeg naar de kerk toen zij het tegen een boom 

zagen staan. Het stond ongeveer 180 ellen van de kapel en ontdaan van alle versierselen.  

Na een inspectie aan de kapel blijkt dat er een ruitje is ingeslagen waardoor de dieven zijn 

binnengekomen. Het Mariabeeldje, het offerblok en vele sierraden waren gestolen.  

 

  


